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“Iuisteren is ook

Een doordeweekse middag in De
Kluiver, op het Antwerpse Eiland-
je. Een instelling waar dagelijks
mensen met een niet-aangehoren
hersenletsel worden opgevangen.
Voor de voorleessessie van 14u
hebben zich zes volwassenen vrij-
willig aangemeld. Guido, Inge,
Danny, Rudi, Sabine en Ludo krij-
gen een kortverhaal voorgescho-
teld. Psychotherapeut Theo
Dirckx last tijdens het lezen gere-
geld pauzes in, zodat zijn toe-
hoorders het verhaal kunnen ver-
werken en erop reageren. Ten-
minste als ze daar zin in hebben.
Want alles kan, niets moet in de-
ze sessie. Of hoe literatuur lang
gesloten deuren weer even op
een kier weet te zetten.

“Eigenlijk is het een beetje zoals
het ei van Columbus. Je moet er al-
leen maar op komen”, stelt Theo
Dirckx, die al veertig jaar in de
zorgsector zit. “Deze voorleesses-
sies vormen een eenvoudige en
goedkope manier om onze clién-

ten bij elkaar te brengen en een in- -

teractie op gang te
brengen. Maar &
vooral toch om ze
te laten genieten
van een mooi
verhaal.”
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Theo Dirckx
Psychotherapeut, Heder

“Voorlezen doen
we best in de
voormiddag,
dan is de
aandacht nog
wat scherper.”

We zitten in Theo’s werkruimte, -

in afwachting dat we de sessie mo-
gen bijwonen. “Schrik straks niet
van de zwarte humor die in som-
mige reacties kan zitten. Dat is nu
eenmaal een vast onderdeel van
het verwerkingsproces. Je moet
kunnen lachen met de
ellende waarmee je te
maken krijgt. Dat geldt
zowel voor onze clién-
ten als voor het perso-
neel.” In de blues heb-

hard

keep from crying.
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Ongedwongen
Wat we zo dadelijk mogen ver-
wachten? “Er komen zes mensen
naar de sessie. Gezien het feit dat
we het allemaal een beetje im-
promptu hebben moeten organise-
ren en er concurrentie was van
bowling, is dat zeker niet slecht.
We gaan zo dadelijk in een halve
cirkel zitten, waarna ik start. met
voorlezen. Na enkele minuten stop
ik even en vraag of er iemand iets
aan het verhaal wil toevoegen, of
er gewoon iets over wil zeggen. Tk
ga daarbij zeker niet dwingend te
werk. Het verhaal moet altijd cen-
traal staan. Maar als er iemand
toch iets wil zeggen en een ander
wil daarop reageren, dan kan dat
perfect. We zien wel waar we
naartoe drijven. En als het stil
wordt of het stil blijft, dan ga ik ge-
woon verder. Ik wil zeker onder-
strepen dat het hier niet om thera-
peutische gesprekken gaat. We
gaan niet in op specifieke proble-
men of ziektebeelden. Daar zijn
andere momenten en methodie-
ken voor. Al sluiten we een
heilzame werking van zulk
een voorleesmoment natuur-
lijk niet uit. Binnen onze
zorgorganisatie ~ Heder
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Lezerscollectief telt al negentig leesgroepen

“Samen lezen maakt
mensen weerbaarder”

Samen verhalen en gedichten
lezen verbindt mensen en maakt
hen sterker en weerbaarder. Dat
is in een notendop de filosofie die
achter Het Lezerscollectief steekt.
Een netwerk van leeshegeleiders
die over heel Vlaanderen
hijeenkomsten organiseren voor
mensen die om diverse redenen
moeilijk toegang hebben tot
literatuur.

Dirk Terryn van Het Lezerscol-
lectief: “Onze leessessies zijn in-
derdaad zeer verscheiden. Wij
lezen net zo goed in woonzorg-
centra, ziekenhuizen en gevange-
nissen als in de psychische zorg of
de bijzondere jeugdzorg. En daar
komen ook nog eens bibliotheken
en scholen bij. Wij willen hele-
maal geen concurrentie voor al
bestaande leesgroepen vormen.
Die zijn vaak wel wat hoogdrem-
peliger en vergen doorgaans al
wat leeservaring. Wij proberen
mensen te bereiken die in hun
jeugd weinig of geen verhalen
hebben gelezen of gehoord, en die
zich daarom de wereld minder
goed kunnen verbeelden.”

“De idee achter dit soort lees-
groepen ontstond in Groot-Brit-
tannié, waar de Liverpoolse pro-
fessor Jane Davis, zelf afkomstig
uit een zwaar achtergesteld gezin,
in 2002 The Reader Organisation
oprichtte, intussen goed voor een
paar honderd leesgroepen. Haar
ogen gingen open, toen ze aan
een rood licht stond te wachten
en een oma, dochter en kleinkind
in sjofele kleren zag voorbijwan-
delen. Ze zag drie generaties die
waarschijnlijk nooit een boek in
hun leven zouden tegenkomen en
moest-aan haar eigen jeugd den-
ken. Ze sprak een lokale biblio-
theek aan met de vraag of ze er
eens geen leessessie mocht orga-
niseren, inclusief tea and cookies.
The Reader Organisation was ge-
boren. Jane Davis kwam in 2012
aan de Universiteit Antwerpen
spreken en blies daarbij haar toe-
hoorders omver. Samen met dok-
ter Jan Raes, psychiater, en Erik
Van Acker , werkzaam in de bank-

sector, nu algemeen directeur van

Heder, heb ik toen Het Lezerscol-

Dirk Terryn en Jane Davis. forto Rr

lectief opgericht. We lieten vanuit
Engeland mensen overkomen om
ons de basisbeginselen bij te bren-
gen en zijn in 2014 zelf met lees-
groepen gestart”, herinnert Dirk
Terryn zich. “Van bij de start zijn
we van een cooperatief model uit-
gegaan. Zo werken we intens sa-
men met onderwijsinrichtingen
en de zorgsector, wat dan hopelijk
de interesse wekt van sponsors
met het hart op de juiste plaats. ”

Methodiek

“Elke tekst wordt luidop voorge-
lezen. Meestal is het een kortver-
haal, soms een op zichzelf staand
boekfragment. Het ritme ligt be-
wust niet hoog. Hardop lezen gaat
zes keren trager dan in je hoofd
lezen. Het geeft je dus een pak
meer tijd om indrukken te verwer-
ken. Elke leessessie eindigt met
een gedicht dat tweemaal wordt
voorgelezen. Bij die gedichten
krijgen we de meest uiteenlopen-
de reacties. De ene vindt die zin
mooi, de andere een heel andere
zin. Zelfs zonder goed te begrij-
pen wat er nu eigenlijk staat ge-
schreven. We kiezen altijd voor
teksten die meerdere thema’s
aanreiken of perspectieven tot re-
flectie bieden. Maar ze worden
nooit tot op het bot uitgebeend.
De voorlezer zal ook nooit iemand
dwingen om te reageren. Mis-
schien weleens vriendelijk aankij-
ken of aanmoedigen, maar daar
houdt het écht bij op. In sommige
centra zijn deze voorleesmomen-
ten uitgegroeid tot ware rituelen.
Zo ontstaan er wonderlijke mo-
menten, waarop schoonheid, soli-
dariteit en verwondering hand in
hand gaan.” (ged)
@ www.lezerscollectief.be




