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Vrijwilligers

Diederik van Woensel, voorlezer bij het Lezerscollectief
‘““ Als ik voorlees krijg ik altijd verhalen terug.

Altijd komen er emoties los.”

Een ongezellig zaaltje van de Permekebibliotheek,
op een druilerige dinsdagochtend. Een tiental
mensen van wisselende leeftijd, niet meer zo erg
jong, luisteren naar een deftige man met zilver-
wit haar. Hij leest voor: een verhaal van Maarten
Biesheuvel. Een paar keer stopt hij, lanceert hij
enkele vragen. De antwoorden tonen dat het
om ervaren lezers gaat. Daarna leest hij nog een
klassieker voor van Rutger Kopland: ‘Onder de
appelboom’. De antwoorden worden nu persoon-
lijker, verhalen komen los, herinneringen, lied-
jes. Een gedicht is nog steeds krachtiger dan een

verhaal. (Jan HOLVOET)

Wij spraken met de deftige man,
Diederik van Woensel uit de Cogels
Osylei, die voorlezer is.

- Wie zijn de mensen die naar je
komen luisteren?

Diederik van Woensel: “Eigenlijk ben
ik actief als voorlezer bij het Lezers-
collectief. Ik lees voor in een rust- en
verzorgingstehuis, een gevangenis,
een bibliotheek en de psychiatrische
afdeling van AZ Heilig Hart in Lier. De
luisteraars in de Permekebibliotheek
hebben deze leesgroep gevonden op
de website van Permeke. Het is een
hechte groep geworden, zij houden
contact, gaan soms samen eten.
Andere organisaties brengen zelf
lezers aan. Bij Beschut Wonen bij-
voorbeeld is het de cobrdinatrice
Activering die daarvoor zorgt, in
de Begijnenstraat de geestelijk
begeleider.”

- Is het moeilijker in een gevangenis
of een rust- en verzorgingstehuis?

Diederik van Woensel: "Ik kan niet
spreken over moeilijker. Elke groep,
elke lezer is uniek en brengt zijn
eigen ervaringen mee. Je moet als
begeleider een sfeer van vertrouwen
scheppen zodat de mensen het
ook durven om hun verhaal te ver-
tellen. In de opleiding tot leesbege-
leider krijg je allerlei tools mee om
een leesgroep te begeleiden. De tekst

Lees
Het Lz’;*ér;wli[’cri«jf de }.ij nen
in mijn hand

is altijd een veilig eiland om naar
terug te keren.

De omgeving is wel van' belang.
Hoe intiemer hoe beter. Je kunt je
voorstellen dat een ruimte in de
gevangenis minder vrij overkomt dat
een ruimte in een rust- en verzor-
gingstehuis. Vreemd genoeg bleef
de deur van de ruimte waarin wij
lazen altijd openstaan. In het begin
begreep ik dit niet en vroeg ik waar-
om dat zo was. Een gedetineerde
glimlachte en zei dat dit in mijn be-
lang was, zodat de bewakers altijd
naar binnen konden komen om mij te
ontzetten. Ik moet overigens zeggen
dat ik mij in de gevangenis nooit
onveilig heb gevoeld.”

- Hoe kies je je teksten? Ben je zelf
een groot lezer?

Diederik van Woensel: “lk streef er-
naar om “sterke teksten” te brengen.
Die doen iets met mensen. Ze wor-
den er sterker door, ze leren hoe je
anders naar dingen kan kijken. Het
samen lezen zorgt ook dat je je sterk
verbonden voelt. Met de tekst, met
de groep en met jezelf. Het Lezers-
collectief brengt zelf verhalen-
bundels met bijpassende gedichten
uit. Daarnaast is er een uitgebreide
database met teksten. Tenslotte
staat het de begeleiders vrij om zelf
die sterke verhalen en bijpassende
gedichten te kiezen. Ik zie mijzelf niet
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als een groot lezer. Ik hou wel van
lezen en zou, denk ik, niet zon-
der kunnen. tk kom uit een warm
nest waar altijd voorgelezen werd.
Daarnaast werden we als kinderen
wekelijks naar de bibliotheek mee-
genomen. De interesse om te lezen is
sinds die tijd blijven bestaan.”

- Hoe vond jij het Lezerscollectief?
Diederik van Woensel: * Dirk Terryn,
de oprichter van het Lezerscollectief,
was eind 2014 bij ons thuis voor
een afspraak met mijn vrouw. Aan
onze keukentafel vertelde hij zijn
enthousiaste verhaal. Hij nodigde
mij uit op de Boekenbeurs om een
leesgroep bij te wonen. Dit was zo
leuk dat ik mij voor de cursus heb op-
gegeven.”

- Waarvoor komen de luisteraars?
Voor de literatuur? Voor de gezellig-

heid? Zijn zij eenzaam?

Diederik van Woensel: “De mensen
hebben allemaal hun eigen redenen.
lkzelf zit ook in een leesgroep in de
Haringrokerij. Waarom? Omdat het
heel leuk is om samen in een groep
aan de hand van een tekst je gedach-
ten met anderen te kunnen delen.
In een zekere anonimiteit. Je zou
kunnen zeggen dat je er altijd
beter uitkomt dan dat je erin stapt.
Elk mens heeft zijn eigen uitdagin-
gen. De een groter dan de andere. In
de Leesgroep wordt zonder oordeel
naar je geluisterd. Jouw gevoelens
zijn nooit verkeerd. Op de psychia-
trische afdeling van het Heilig Hart
Ziekenhuis Lier zei een vrouw tegen
mij dat ze in de Leesgroep veel
makkelijker over dingen kon praten
dan bij haar dokter. Dit deed haar
goed.”

Leesbegeleider worden bij het Lezerscollectief?

Het Lezerscollectief werd in 2014
opgericht, geinspireerd door de
organisatie The Reader van de
Engelse Jane Davis. Het is een co-
operatieve vennootschap. Als je je
als leesbegeleider bij Het Lezers-
collectief aansluit, kies je voor een
degelijke opleiding, supervisie en
intervisie.  Zelfstandig werken
binnen je leesgroep, maar toch
verbonden met een groter geheel.
Elke leesbegeleider engageert
zich om na een basisopleiding een
leesgroep te starten en nadien via

verdere opleiding zijn begeleiding
te verfijnen.

Door je aan te sluiten bij Het
Lezerscollectief kom je in een ploeg
terecht van mensen die bovendien
graag hun eigen lezen wakker hou-
den, vertellen over hun ervaringen.
Samen met hen en vanuit de visie,
missie en kernwaarden van het
collectief ontketen je samen een
leesrevolutie.

MEER INFO: lezerscollectief.be
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