Samen Lezen met blinde
en slechtziende tieners

Samen Lezen en
onderwijs

An Van Damme is leraar Nederlands in BuSO Spermalie
in Brugge. Daar geeft ze les aan eerstegraadsleerlingen
met een visuele beperking. In november startte ze met
Samen Lezen. “En nu al zijn mijn leerlingen en ik
helemaal overtuigd.”

“Ik las al langer voor in mijn lessen Nederlands. Het was
in mijn ogen dé manier om een boek, een verhaal of de
verschillende genres dicht bij mijn slechtziende en blinde
leerlingen te brengen. Pas het laatste jaar heb ik door de
methodiek van het Samen Lezen een ander niveau van
voorlezen gevonden. Daarmee bedoel ik teksten lezen
waarin een bepaalde gelaagdheid zit en waar je op zoek
gaat naar wat het verhaal bij jou en bij anderen
losmaakt. Weg van de gesloten vragen rond personages
of tijd dus.”

“Omdat ik het postgraduaat ‘Leescoach’ volgde, kwam ik
contact met Het Lezerscollectief en kreeg ik de kans om
de opleiding ‘Samen Lezen’ te volgen. Die startte in
oktober 2020 en na de herfstvakantie ben ik er dan direct
mee gestart op school. Ik wou de ervaring en de sfeer
die ik tijdens de cursus had gevoeld, niet kwijtraken. Ik
heb het gedachtegoed en de basisbeginselen van Samen



“Elke leerling wou een
kopie van het gedicht.
Dat was nog nooit
gebeurd met een tekst”

“Ik ben gestopt met andere
groepsbevorderende
activiteiten.

Het effect van Samen Lezen
is veel groter.”

Lezen uitgelegd aan mijn 7 leerlingen van 1B en 2B: je
mag kiezen om niks te zeggen, geen enkel antwoord is
fout. Toch konden de leerlingen dat in het begin allemaal
moeilijk plaatsen.”

Van juf An naar leesbegeleider

“Ze zagen me die eerste keren dan ook nog als juf An,
niet als de leesbegeleider. Dat we noodgedwongen in
onze klas én tijdens de lesuren samen lazen, speelde
daarin zeker ook een rol in. De eerste lange stiltes, blijven
me altijd bij. ledereen zat ongemakkelijk giechelen. Zelf
was ik in het begin ook onzeker. Een goede
voorbereiding met passe-partoutvragen hielp om het
gesprek op gang te krijgen zonder het in een bepaalde
richting te duwen of in de typische lerarenvragen van een
les Nederlands te vervallen. Ik was toen ook blij met het
boek ‘Lees je mee(r)?’. Het heeft me op de best mogelijke
manier gelanceerd.”

“In het begin waagde ik me nog niet aan gedichten. Tot
de Gedichtenweek. Toen bracht ik de bundel ‘Wat je
moet doen als je over een nijlpaard struikelt’” mee. We
lazen er een gedicht over vriendschap uit. Het was een
schot in de roos. Elke leerling wou achteraf een kopie
van het gedicht. Dat was nog nooit gebeurd met een
tekst. Tijdens het samen lezen concentreren ze zich graag
op mijn stem en het verhaal. Het mee volgen op papier -
in een uitvergrote versie of in Braille- kost immers veel
energie. Maar dit gedicht wilden ze dus allemaal.”

Onverwachte effecten

“Heel vaak op het einde van een leessessie, vragen
leerlingen ook ‘Uit welk boek komt dit? Ik wil weten hoe
het verder gaat.’ Die leesgoesting aanwakkeren is geen
doel op zich, maar het is wel fantastisch dat je dat met
leerlingen die uit zichzelf minder lezen, kan bereiken. Ik
heb nu ook leerlingen die aangemeld zijn bij Luisterpunt
en stilaan lezen als hobby beginnen te ontdekken. Ons
samen lezen was een beslissend zetje om hen zover te
krijgen. Dat had ik niet zien aankomen.”

“En zo zijn er nog wel zaken. Als ze vertellen over wat de
tekst met hen doet, dan zie je soms connecties ontstaan
tussen leerlingen die eerder geen aansluiting vonden bij
elkaar. Een mondig meisje en een gesloten klasgenote
herkenden zich plots in hoe ze elk hun slechtziendheid
ervaren. In onze kleine, veilige haven zijn veel
persoonlijke dingen gezegd. Het Samen Lezen heeft de
leerlingengroep daardoor dichter bij elkaar gebracht. Ik



“Samen Lezen doe je
van mens tot mens,

en minder van leraar tot
leerling”

deed voordien wel wat groepsbevorderende activiteiten,
maar daar ben ik mee gestopt, omdat het effect van het
Samen Lezen veel groter is.”

“Het geeft ook een boost aan het zelfvertrouwen van
bepaalde leerlingen. Dat stille meisje van daarnet? Die
durft nu vaker haar mening te zeggen tijdens de
samenleesmomenten. Zelf neem ik doorgaans ook niet zo
gemakkelijk het woord in groep, maar omdat ik zo
duidelijk ervaren heb wat samen lezen met mensen kan
doen, geeft het me het lef om een samenleessessie op de
pedagogische studiedag voor mijn collega’s te
organiseren.”

“Ze tonen heel wat interesse, al kennen ze het nog niet
echt. Hoe tof zou het ook zijn om het in een leefgroep op
internaat uit te proberen? In een heel andere setting dus.
In klasverband, zoals ik het nu tweewekelijks in een
differentiatie-uur aanpak, is het niet ideaal. Je hangt
altijd vast aan die 50 minuten en vrijblijvend is het
uiteraard niet. Desondanks werkt het én wordt het
gesmaakt: uit een kleine enquéte bij de leerlingen blijkt
dat ze het volgend jaar graag terug willen.”

“En ook ik ben dus helemaal overtuigd. Het heeft de deur
naar boeken geopend. lk ben nu ook op een andere
manier binnen mijn lessen met teksten bezig. Maar
bovenal heb ik met deze leerlingen een andere band dan
met mijn vorige klassen. En dat allemaal door om de
twee weken samen een verhaal te lezen. Zij hebben zich
kwetsbaar getoond, net als ik. Samen lezen doe je dan
ook van mens tot mens, en minder van leraar tot
leerling.”



