Leesplezier.

En nog veel zoveel meer...

Tot midden maart begeleidde Mieke Coremans op een bevlogen manier verschillende Samen
Lezen-groepen, waaronder eentje in de basisschool van Wakkerzeel. Toen gooide COVID-19
roet in het eten. Haar ervaringen lees je hier.

Mieke Coremans is
leesbegeleider bij Het
Lezerscollectief. Zij begeleidt
groepen in onderwijs,

bibliotheek en woonzorgcentra

Wat normaal een samenleessessie met leerlingen uit het
vijfde leerjaar had moeten worden, is nu noodgedwongen
een gesprek-op-afstand met Mieke in haar wonderlijke tuin.
We horen de kinderen in hun bubbels spelen aan de
overkant van de straat. In gewone tijden moet ze die maar
oversteken om met hen te gaan samen lezen. Elke
donderdag spreekt ze daar in de leraarskamer af met 5
leerlingen die zelf voor deze naschoolse activiteit kiezen.
“Het zijn 4 jongens en een meisje. Dat er veel jongens
deelnemen, is eerder atypisch.”

Hoe pak je het aan?

“Vorig schooljaar las ik elke week een ander kortverhaal. Dat
werkte voor die groep. Dit schooljaar ben ik van tactiek
veranderd omdat ik de indruk kreeg dat de kortverhalen
voor deze groep wat te vluchtig waren. Daarom las ik elke
week verder uit Lampje. Dat is een spannend boek, wat
zwaarder, maar met veel lagen. Ik koppelde er elke keer een
wat luchtiger gedicht aan als tegengewicht voor het verhaal.
Over ouders die wél een warm nest voor hun kinderen
voorzien of volop de fantasie van hun kinderen stimuleren.
Hoe ik het volgend schooljaar aanpak, zal opnieuw van de
groep afhangen.”



Mieke: lk vind het Lezerscollectief een

bijzonder gegeven...

Waarin zit volgens jou de meerwaarde van dit samen lezen
voor de kinderen en de school?

“Verhalen roepen herinneringen en gevoelens op. Er
gewoon naar luisteren is al prettig. De kinderen kunnen
praten over onderwerpen die anders nooit ter sprake komen
en er worden dingen gezegd die ze in een gewone les voor
zich houden. In het begin willen ze ook echt hun eigen
verhaal vertellen en moet je hen dikwijls terugtrekken naar
de tekst zelf. Na enkele sessies luisteren ze meer naar elkaar.
Soms zie je ze dan even versteld staan van wat iemand
anders vertelt. Toen ik een fragment uit Oscar en Oma
Rozerood voorlas, vertelde een meisje dat ze ook leukemie
gehad had. Toen werd het stil in de groep. Maar ik besef ook
hoe vluchtig die momenten zijn. Ze zeggen tijdens het lezen
wel hoe belangrijk vrienden zijn en hoeveel pijn het doet als
ze je laten vallen, maar terwijl ze naar buiten gaan, hoor ik
ze weer commentaar geven op klasgenoten.”

“Wat de school betreft, denk ik dat het samen lezen in de
hele discussie rond begrijpend lezen iets kan bijdragen.
Uiteraard is ons belangrijkste doel het leesplezier, toch sta ik
ervan versteld wat kinderen in de tekst zien. Ze leren andere
meningen kennen, interpretaties ook. Het is dan ook meer
dan gewoon voorlezen. En daar bereiken we ook leerlingen
mee die niet vaak met de neus in de boeken zitten.”

Waar zit voor jezelf de meerwaarde van het Samen Lezen?
“In het universele van de literatuur en poézie. En in de
verwondering die ik voel voor de schoonheid waarmee het
verteld wordt. Ook de betekenislaag die eronder zit, is
waardevol. Dat alles kunnen delen met mensen, dat is
waarom ik het doe. Bovendien vind ik de hele setting van
het Lezerscollectief, de mensen die er hun schouders onder
zetten en het opzet een bijzonder gegeven.”

En nu met de coronacrisis viel alles stil.

“Inderdaad. Het deed me beseffen hoe graag ik het doe. Een
leraar polste me intussen om tijdens de zomerschool te
komen voorlezen. En volgend schooljaar pik ik de draad
weer op. Ik zou graag een sessie voor de leraren
organiseren. Zodat ze voelen wat het met hen doet. Zodat ze
zelf het plezier ontdekken van goede literatuur en poézie en
het samen lezen zich verder kan verspreiden.”

(tekst en foto’s Veerle Vanbuel)



