
Laat in je brooddoos kijken 
Een sandwich met choco. Lef(v)tovers van thuis. Granola met fruit. Een snelle smos. Of helemaal niks.
Toon ons jouw brooddoos en wij vertellen wie je bent! In deze editie zijn onze ogen en smaakpapillen
gericht op de 'samenleesgroep’ van Campus Vorselaar.
 
Een kommetje soep, een goed verhaal en studenten die in hun brooddoos laten kijken. Dat is het
succesrecept van een gezellige samenleesgroep in Vorselaar. Elke twee weken nemen docenten in
Vorselaar studenten mee in de magie van verhalen. Elena Schutjes wijdt ons in in de wondere wereld
van de samenleesgroep.

Het idee ontstond vorig academiejaar door collega Vanessa Dockx. Toevallig organiseerde ‘Het
Lezerscollectief’ in die periode een webinar over samenlezen. Elena Schutjes besloot om deel te
nemen, en van het een kwam het ander. Omdat weinig hogescholen aan samenlezen doen, besloot
‘Het Lezerscollectief’ de opleiding tot leesbegeleider gedeeltelijk te sponsoren. Elena en Vanessa
volgden samen een driedaagse nascholing in ‘De Kluizerij’ van Affligem, waarna ze hun collega’s
enthousiast maakten voor het initiatief. Zo ontstond een groep van 13 leesbegeleiders van BAKO-,
BALO- en BASO-opleidingen.
 
Elke twee weken komt een gemixte groep van studenten samen om korte teksten te lezen. Geen
complexe analyse, maar een moment om de tekst persoonlijk te beleven en erover te reflecteren. De
leesbegeleider leest voor, terwijl de studenten meelezen op het  tempo van de leesbegeleider. Op
bepaalde momenten stopt de leesbegeleider om samen na te denken over de indrukken die de tekst
oproept. Zo ontstaat een ruimte voor verbinding, met de tekst én met elkaar.

De sessies zijn laagdrempelig en gezellig. Studenten genieten van de rust die het moment biedt in hun
drukke rooster. Het doel is niet alleen om studenten een leeservaring te bieden. Maar ook om de
interactie tussen verschillende opleidingen te bevorderen. De studenten blijven graag terugkomen.
Het geheime wapen van de samenleesgroep? De inrichting. Studenten moeten het gevoel krijgen dat
ze even in een andere wereld binnenstappen. Comfortabele zetels, kussens, sfeervolle lichtbollen, ...
creëren een knus huiskamereffect. Op zomerse dagen plant de groep om te picknicken in de
kloostertuin. Het kommetje soep dat wordt aangeboden, brengt gezelligheid. 

Wat de motivatie van de begeleiders van de samenleesgroep is? De liefde voor taal en boeken, maar
ook het gevoel dat je met zulke acties mensen bij elkaar brengt. Het bewijs? Sommige studenten
knuffelen elkaar bij de start van een sessie, omdat ze elkaar even niet hebben gezien. 
Het belangrijkste om mee te nemen? Samenlezen is een wij-verhaal. Het keukenteam, de
campusmanager, de studenten, collega’s … iedereen draagt een steentje bij aan dit mooie initiatief. 
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