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Project Samen Lezen breidt uit: “Dit brengt mensen samen”

Veel nieuwe partners en vrijwilligers dragen het project Samen Lezen een warm hart toe. — © Conny Justé

Haacht -

Samen Lezen wordt in de toekomst op meerdere plaatsen in Haacht
uitgewerkt. Het initiatief brengt mensen samen om verhalen te lezen
en ervaringen te delen.
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Al enkele jaren kan je in de bib van Haacht en Het Wachthuis, de vzw die mensen
met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid ondersteunt, Samen Lezen. Anders
dan bij een leesclub, waar deelnemers boeken bespreken die ze voordien hebben
gelezen, wordt er bij Samen Lezen in een kleine groep samen een kort verhaal of
gedicht uit de brede wereldliteratuur gelezen, waarna men erover in gesprek gaat.

Persoonlijke verhalen

“Hierbij is niet de tekst op zich de leidraad, maar wel de gevoelens en gedachten die
bij het lezen ervan naar boven zijn gekomen”, verduidelijkt initiatiefneemster Mieke
Coremans, die samen met Annemie Van Aert verschillende groepen begeleidt.
“Mensen delen hierbij vaak persoonlijke verhalen, verbonden met het gelezen stuk.”



In de toekomst zal dit initiatief op meer plaatsen in de gemeente worden uitgewerkt.
Hiervoor sloegen de HaBoBib, de gemeente Haacht, (H)Eerlijk Haacht, wzc
Langerheide, lokaal dienstencentrum De Klapper en Het Wachthuis de handen in
elkaar. Samen zorgden ze voor de nodige financién om bijkomende vrijwilligers op te
leiden die de leesgroepen begeleiden.

Zeven mensen nemen deel aan een driedaagse vorming die vanuit het
Lezerscollectief wordt georganiseerd. Vanaf het najaar zullen zij nieuwe groepen in
onder meer het Idc en het wzc en de bibliotheek van Keerbergen begeleiden.

“We hopen dat we op die manier nog meer mensen kunnen bereiken”, aldus
schepen van Bibliotheek en Welzijn Karin Jiroflée (Vooruit). “Het project Samen
Lezen zorgt er niet alleen voor dat mensen de liefde voor boeken en lezen
ontdekken. Het brengt ook mensen samen en gaat eenzaamheid tegen.” (jct)



